MIJN RUGZAK IS GEVULD
MET LIEFDE EN MET DROMEN
KLAAR OM WEER TE STRALEN

ANGSTEN OVERKOMEN
LEEF VOOR JEZELF

BLIJF NAAST DE JUISTE MENSEN STAAN
MENSEN DIE BLIJVEN STAAN
MENSEN DIE BLIJVEN BLIJVEN
ANDEREN WAREN TOCH GEGAAN

MIJN RUGZAK STAAT VOOR MIJN VERHAAL
HIJ VOLGT ME DOOR DE TIJD
IK DRAAG HEM, SLEEP HEM, GOOI HEM
MAAR NOOIT RAAK IK HEM KWIJT

Een gedicht van Ed Bosch.
Voorgelezen tijdens zijn lezing op
woensdag 27-08-25
in het veteranencafé Alleman.



